
Een goed uur geleden was ik getuige van de volgende situatie: een jongeman met 

scooter komt aanrijden vanaf de Helmichstraat en rijdt over de parkeerplaats het park 

in. Vanaf dat punt (waar parkeerplaats overgaat in wandelpad) is niet te overzien 

welke voetgangers zich op het pad (begin ervan) in het park bevinden.  

Jongeman rijdt links langs het roodwitte paaltje (zonder vaart te minderen) en ja hoor, 

kinderen van de opvang waren daar aan het spelen (op het gras en liepen over het 

pad). Jongeman met scooter reed rakelings langs de spelende kinderen. Ik ben nog 

op mijn normale fiets achter de scooter aangegaan om hem op de situatie te wijzen, 

maar kon hem niet meer achterhalen. 

Bij terugkomst heb ik de juf erover aangesproken, de gevaarlijke situatie was haar 

niet eens opgevallen. Dat is ook een punt van ergernis. De onverschilligheid van 

mensen die het aangaat (omwonenden, leerkrachten, overheidsdienaren). Mensen 

laten het begaan en spreken de jongemannen op hun scooters en fatbikes er niet op 

aan. Boa's erop af sturen heeft geen zin, als zij komen is het natuurlijk rustig. Mijn 

voorstel zou zijn: plaats aan twee zijden, aan het begin van het park een extra 

groot bord: VERBODEN VOOR SCOOTERS EN E-BIKES. Of het helpt weet ik niet, 

maar het is een begin. Bewoners mobiliseren zal meer gewicht in de schaal leggen.  


